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THE HOUSE OF BOOKS

Hét boek van het jaar: actueel, 
vlijmscherp en zeer vermakelijk
	Ê New York Times- en Sunday Times-bestseller

	Ê Humoristische literaire thriller die ambitie, hebzucht 
en culturele toe-eigening met dodelijke precisie 
onderzoekt

	Ê In jaarlijstjes van Waterstones, Barnes & Noble en 
Audible

Rebecca F. Kuang
Yellowface

Auteurs June Hayward en 
Athena Liu debuteren in 
hetzelfde jaar. Terwijl Athena 
een literaire publiekslieveling 
wordt, flopt de carrière van June. 
Niemand wil nog lezen over 
gewone witte meisjes, denkt 
June. Als Athena plots sterft, 
steelt June Athena's net voltooide 
meesterwerk over het miskende 
Chinees Arbeiderskorps tijdens 
WO I en publiceert ze het als haar 
eigen werk. Verdient dit verhaal 
het niet om verteld te worden, 
ongeacht door wie? Maar 
June kan niet ontsnappen aan 
Athena's schaduw, en iemand 
dreigt haar te ontmaskeren. 
Hoe ver zal June gaan om haar 
gestolen succes te beschermen?

Rebecca F. Kuang is de bekroonde 
auteur van meerdere fantasyromans. 
Ze heeft een diploma in Chinese 
Studies van Cambridge en in 
Hedendaagse Chinese Studies van 
Oxford; momenteel streeft ze een 
PhD na in Oost-Aziatische Taal- en 
Letterkunde aan Yale. Yellowface is 
haar eerste hedendaagse roman.

t i t e l  Yellowface | au t e u r  Rebecca F. Kuang | o r i g i n e l e t i t e l Yellowface | v e r ta l i n g Hi-
en Montijn | o n t w e r p  Mark Hesseling | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  352 blz. | i s b n  978 90 443 6790 4 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 90 443 6791 1
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  302,305 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Vlijmscherp.’ Time 

‘Een must-read.’ The Independent 
  
‘Scherpe observaties en angstaanjagend overtuigend.’ Daily 
Mail 
 
 ‘Moeilijk om weg te leggen, nog moeilijker om te vergeten.’ 
Stephen King 

‘Buitengewoon verslavend.’ New York Times Book Review
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THE HOUSE OF BOOKS

Een zwarte sheriff. Een 
seriemoordenaar. Een dorp op het 
punt om uiteen te barsten.
	Ê Een New York Times-bestseller

	Ê Zijn vorige thriller, Vlijmscherpe tranen, is verkozen tot 
de VN-thriller van het jaar

	Ê Internationale thrillersensatie 

	Ê Al zijn boeken worden verfilmd

S.A. Cosby
Alle zondaars zullen bloeden

Titus Crown is de eerste zwarte 
sheriff van Charon County. In de 
afgelopen decennia heeft Charon 
slechts twee moorden gekend. 
Maar met jaren ervaring als FBI-
agent op zak weet Titus als geen 
ander dat hoewel Charon een 
land van maneschijn, maisbrood 
en kamperfoelie lijkt, geheimen 
altijd onder de oppervlakte 
blijven etteren. Een jaar na de 
verkiezing van Titus wordt een 
onderwijzeres vermoord. De 
dader, een zwarte oud-leerling, 
wordt ter plekke doodgeschoten 
door de hulpsheriffs voor Titus 
kan ingrijpen. Die etterende 
geheimen liggen nu open en 
bloot, klaar om het dorp uit 
elkaar te scheuren.

S. A. Cosby is een auteur uit Zuidoost-
Virginia. Zijn thrillers Een laatste 
uitweg en Vlijmscherpe tranen zijn 
niet meer weg te denken uit de 
internationale bestsellerlijsten. Alle 
zondaars zullen bloeden is zijn derde 
thriller in Nederlandse vertaling. Als 
Cosby niet schrijft, is hij een fervent 
hiker en schaakspeler.

t i t e l  Alle zondaars zullen bloeden | au t e u r  S.A. Cosby | o r i g i n e l e t i t e l All the Sinners 
Bleed | v e r ta l i n g Henk Moerdijk | o n t w e r p  DPS Design & Prepress Studio 
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  432 blz. 
 i s b n  978 90 443 6734 8 | p r i j s  € 23,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024
i s b n e-b o o k 978 90 443 6735 5 | p r i j s  e-b o o k  € 11,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m 
maart 2024

‘Een verdomd goede politieroman. Verfrissend en  
opwindend.’ Stephen King 

‘Cosby’s boeken halen altijd de grand slam van de misdaad-
fictie binnen: onstuitbaar momentum, aangrijpende intri-
ges en diep karakter met een harde en veelzeggende kijk op 
cultuur en samenleving.’ Michael Connelly 

‘Titus Crown is een van de meest boeiende personages 
waarover ik in lange tijd heb gelezen.’ Steve Cavanagh
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THE HOUSE OF BOOKS

Een originele en verfrissende twist 
op de spionagethriller
	Ê Een nieuwe serie van bestsellerauteur Tess Gerritsen

	Ê Cosy crime meets spionagethriller

	Ê Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen exemplaren van 
haar boeken verkocht

	Ê Film- en tv-rechten zijn verkocht

Tess Gerritsen
De spionne

Voormalig spion Maggie Bird 
kwam naar het kustplaatsje 
Purity om haar verleden achter 
zich te laten. Tegenwoordig 
leeft ze in alle rust op haar 
kippenboerderij. Maar wanneer 
Maggie een lijk op haar oprit 
vindt, weet ze dat de geesten 
uit haar verleden haar opnieuw 
komen kwellen. Ze richt zich tot 
haar oude vrienden – allemaal 
gepensioneerde CIA-agenten 
– om te achterhalen wie haar 
probeert te vermoorden en 
waarom. De Martini Club-leden 
zijn dan wel gepensioneerd, ze 
hebben nog steeds handige skills 
die ze dolgraag willen gebruiken, 
al is het maar om hun huidige 
saaie levens op te fleuren.

Tess Gerritsen is naast arts ook een 
internationale bestsellerauteur. 
Ze maakte eerst carrière in 
de geneeskunde en begon pas 
met schrijven tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Vele 
succesvolle thrillers volgden, 
waaronder haar populaire Rizzoli & 
Isles-serie. Inmiddels heeft ze zich 
volledig op het schrijven gericht. 
Haar boeken worden in meer dan 
veertig landen uitgegeven.

t i t e l  De spionne | au t e u r  Tess Gerritsen | o r i g i n e l e t i t e l The Spy Coast | v e r ta l i n g Els 
Franci-Ekeler | o n t w e r p  Buro Blikgoed | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  352 blz. | i s b n  978 90 443 6740 9 | p r i j s  € 23,99 | i s b n e-b o o k 978 90 443 6741 6
p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

‘Een enerverend verhaal met geweldige personages.’  
Kathy Reichs  

‘Tess is een briljante must-read-auteur en met De spionne 
heeft ze het weer geflikt.’ C.J. Box 

‘Onweerstaanbaar en een echte aanrader!’ Lee Child 

‘Een prachtig uitgezet verhaal boordevol actie, twists en 
een verzameling fascinerende karakters.’ David Baldacci
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THE HOUSE OF BOOKS

Het slotdeel van een nagelbijtend 
spannende Zweedse trilogie
	Ê Meer dan 100.000 exemplaren verkocht in Zweden

	Ê Voor fans van Stieg Larsson

	Ê Snel, hard en spannend

Magnus Jonsson
De vrouw die alleen jaagde

Cryptologie-expert Linn Ståhl 
heeft gezworen nooit meer met 
de politie samen te werken, maar 
wanneer een oude vriend van de 
extreem-linkse beweging waar 
ze ooit lid van was contact met 
haar opneemt en niet veel later 
dood wordt aangetroffen, kan 
Linn niet anders. Met tegenzin 
stemt ze in om rechercheurs 
Rickard Stenlander en Erik 
Svensson opnieuw bij te staan. Al 
snel beseft ze dat ze niet loyaal 
kan blijven aan zowel de politie 
als de beweging. Om niemand 
te hoeven verraden, start Linn 
op eigen houtje een parallel 
onderzoek.

Magnus Jonsson is naast schrijver 
middelbare school-docent en fanatiek 
skateboarder. Hij is geboren en 
opgegroeid in de wijk Södermalm in 
Stockholm, dezelfde wijk waar zijn 
door Stieg Larsson geïnspireerde 
thrillers plaatsvinden. Van de serie 
zijn in Zweden in totaal meer dan 
100.000 boeken verkocht.

t i t e l  De vrouw die alleen jaagde | au t e u r  Magnus Jonsson | o r i g i n e l e t i t e l Kvinnan 
som jagade ensam | v e r ta l i n g Ron Bezemer | o n t w e r p  Loudmouth 
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  464 blz.
i s b n  978 90 443 5930 5 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 90 443 5931 2
 p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  332  | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024

Over de trilogie:
‘Dit was voor mij een totaal onbekende auteur, maar hij 
heeft me echt omver geblazen. Wat een goed boek. Ik hoop 
dat we nog veel van deze auteur gaan kunnen lezen. Ik ben 
enthousiast.’ Koukleum.nl 

‘Met momenten echt een (letterlijk) adembenemend span-
nend boek, met een goede opbouw en toffe climax. Raak 
ook erg nieuwsgierig naar het rechercheursduo!’ Anne-
miek Verheij, Paagman
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THE HOUSE OF BOOKS

Liefde is als natuurkunde: hoe 
geweldig de theorie ook is, je hebt 
ook praktijk nodig.
	Ê Derde roman van TikTok-sensatie Ali Hazelwood

	Ê New York Times-bestseller

Ali Hazelwood
Love, Theoretically

Om haar schamele salaris 
als theoretische fysicus te 
compenseren biedt Elsie 
Hannaway haar diensten aan als 
nepvriendin. Maar op een dag 
botsen haar parallelle werelden: 
Jack Smith – die haar kent als 
de vriendin van zijn broer en als 
bibliotheekmedewerkster – moet 
beslissen of ze haar droombaan 
bij MIT krijgt. Bovendien voert 
hij als experimentele fysicus een 
bittere vete tegen de theoretische 
fysica. Elsie bevindt zich op 
een wetenschappelijk slagveld 
en moet zichzelf verdedigen 
tegen Jacks zwaartekrachtveld. 
Of wordt het tijd dat Elsie haar 
theorieën over liefde in de 
praktijk brengt?

Ali Hazelwood komt oorspronkelijk 
uit Italië en woonde in Duitsland 
en Japan voordat ze naar de VS 
verhuisde om te promoveren in de 
neurowetenschappen. Ze is onlangs 
professor geworden, wat ze zelf amper 
kan geloven. Als Hazelwood niet aan 
het werk is, houdt ze van hardlopen, 
haken en sciencefictionfilms kijken 
met haar twee katten en haar 
echtgenoot.

t i t e l  Love, Theoretically | au t e u r  Ali Hazelwood | o r i g i n e l e t i t e l Love, Theoretically | 
v e r ta l i n g Marjet Schumacher | o n t w e r p  Margo Togni | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  384 blz. | i s b n  978 90 443 6686 0 | p r i j s  € 22,99
n u r  343,302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024   | i s b n e-b o o k 978 90 443 6687 7
 p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  343,302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Ik hoop dat Ali Hazelwood snel nog een boek schrijft. 
DIT WAS GEWELDIG.’ Jodi Picoult
 
‘Een origineel en door en door charmant verhaal... Lezers 
zullen Jack en Elsie toejuichen.’ Publishers Weekly 
 
‘De huidige romcom-queen.’ Booklist 
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THE HOUSE OF BOOKS

Voor welk antiek zou jij moorden?
	Ê Voor de lezers van Richard Osman

	Ê Put inspiratie uit het populaire BBC-programma 
Antiques Roadshow, dus ook ideaal voor de fans van 
Tussen Kunst & Kitsch en Van onschatbare waarde

	Ê Eerste deel van een trilogie

C.L. Miller
Een moordgids voor 

antiekverzamelaars

Freya Lockwood keert terug naar 
haar geboorteplaats als ze hoort 
dat Arthur Crockleford, antiquair 
en haar vervreemde mentor, onder 
mysterieuze omstandigheden 
is overleden. Samen met haar 
excentrieke tante Carole gaat 
ze op zoek naar antwoorden 
in een oud landhuis waar een 
weekend voor antiekliefhebbers 
wordt georganiseerd. Maar 
niet alles is wat het lijkt: al het 
antiek is vervangen door slechte 
reproducties. Wat gebeurt er op 
dit landgoed en hoe was Arthur 
erbij betrokken? Kunnen Freya 
en Carole de waarheid ontdekken 
voordat de moordenaar opnieuw 
toeslaat?

C. L. Miller begon haar carrière als 
redactieassistent voor haar moeder, 
bekende antiquaar Judith Miller, 
bij The Miller's Antique Price Guide 
en andere publicaties over antiek. 
Nadat ze zelf kinderen kreeg, besloot 
ze haar lang gekoesterde droom om 
auteur te worden na te jagen en begon 
ze zich fulltime op haar schrijven 
te concentreren. Ze woont met haar 
gezin in een middeleeuws huisje in 
Dedham Vale, Suffolk.

t i t e l  Een moordgids voor antiekverzamelaars | au t e u r  C.L. Miller | o r i g i n e l e t i t e l The 
Antique Hunter's Guide to Murder | v e r ta l i n g Nathaly Schrijnder
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  320 blz.
i s b n  978 90 443 6688 4 | p r i j s  € 23,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m april 2024
 i s b n e-b o o k 978 90 443 6690 7  p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m 
april 2024

‘De combinatie van een whodunit, een schattenjacht en 
antiek – wie houdt daar niet van? [...] Een echte page- 
turner, vol met boeiende weetjes over de wereld van antiek 
en enorm leuk om te lezen.’ Eve Chase, auteur van  
Het huis op de heuvel 

‘Onweerstaanbaar, meeslepend en absoluut niet neer te leg-
gen. Denk aan Antiques Roadshow meets Miss Marple met 
een heerlijk overdreven cast van personages en wending na 
wending na wending.’ Ellery Lloyd, auteur van De club
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THE HOUSE OF BOOKS

De NUMA-crew probeert 
te voorkomen dat een 
wapenhandelaar een eeuwenoude 
schat steelt
	Ê Actievolle thriller van de nr. 1 New York Times-
bestselling grootmeester van avontuur

	Ê Wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht

	Ê Stelt zijn trouwe fans nooit teleur

	Ê Cussler verkoopt per titel zo'n 10.000 boeken in 
Nederland en Vlaanderen

Clive Cussler
Reis van de farao's

In 1074 v.C. verdwijnen 
schatten uit de graven van 
Egyptische farao's. In 1927 raakt 
een roekeloze Amerikaanse 
piloot vermist tijdens een 
transcontinentale vlucht. En 
nu zinkt een vissersboot samen 
met zijn mysterieuze lading 
voor de kust van Schotland. 
Kurt Austin en zijn NUMA-team 
onderzoeken hoe deze drie 
mysterieuze gebeurtenissen 
met elkaar verbonden zijn. 
Al snel raken ze verwikkeld 
in een verhitte schattenjacht 
terwijl ze zich haasten om de 
verloren Egyptische rijkdommen 
te vinden voordat ze in de 
verkeerde handen vallen.

Clive Cussler schreef ruim veertig 
bestsellers, waaronder de beroemde 
serie over Dirk Pitt. Ook de 
actiethrillers rondom Kurt Austin 
en Isaac Bell en de reeks Dossier 
Oregon zijn van zijn hand. Hij heeft 
inmiddels al meer dan drie miljoen 
boeken verkocht in Nederland en 
Vlaanderen.

t i t e l  Reis van de farao's | au t e u r  Clive Cussler | o r i g i n e l e t i t e l Journey of the Pharaohs 
v e r ta l i n g Pieter Cramer | o n t w e r p  Loudmouth | u i t v o e r i n g  Paperback
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  368 blz. | i s b n  978 90 443 6652 5 | p r i j s  € 23,99 
i s b n e-b o o k 978 90 443 6653 2 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m 
februari 2024

‘Deze non-stop spannende rit zal de lezers ademloos ach-
terlaten.’ Associated Press

‘Cusslerfans zullen dit verhaal verslinden.’ Kirkus Reviews 

‘Het onverwachte einde past precies in de Cusslercanon. 
Fans van de serie zullen tevreden zijn.’ Publishers Weekly
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THE HOUSE OF BOOKS

Ruziënde buren komen nader tot 
elkaar door een verwaarloosde 
stadstuin tot leven te brengen
	Ê Na De troostbibliotheek een nieuwe hartverwarmende 
roman van Sara Nisha Adams over een 
onwaarschijnlijke vriendschap

	Ê Een must-read voor elke tuinliefhebber

	Ê Artwork leent zich uitstekend voor POS-materiaal

Sara Nisha Adams
De schemertuin

Eastbourne Road, Londen. 
Tussen nummers 77 en 79 ligt 
een stadstuin. Ooit was het een 
prachtig stukje groen, een oase 
van rust in de stad. Nu is de tuin 
verwaarloosd en overwoekerd. 
Buren Winston en Bernice 
vinden dat niet erg. Ze mogen de 
tuin dan wel delen, meer hebben 
ze niet met elkaar gemeen. Maar 
op een dag wordt een mysterieus 
pakketje bezorgd: foto's van de 
tuin toen deze nog in bloei stond 
– levendig met bloemen en wilde 
dieren, toen hij bezocht werd 
door mensen uit alle hoeken 
van de gemeenschap. Probeert 
iemand hun wat te vertellen?

Sara Nisha Adams is een auteur van 
Indiase en Britse afkomst. Wanneer 
ze niet aan het schrijven is, werkt ze 
als acquirerend redacteur bij Penguin 
Random House. Sara woont in Noord-
Londen met haar partner en haar kat.

t i t e l  De schemertuin | au t e u r  Sara Nisha Adams | o r i g i n e l e t i t e l The Twilight Garden 
v e r ta l i n g Gerda Lok-Bijzet | o n t w e r p  Bij Barbara | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  384 blz. | i s b n  978 90 443 6559 7 | p r i j s  € 23,99
n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024 | i s b n e-b o o k 978 90 443 6560 3
 p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

‘Het was een genot om tijd door te brengen in  
De schemertuin.’ Sally Page 

‘Een prachtig verhaal over isolatie versus gemeenschap, 
met personages die je echt gelukkig wilt zien!’ Tracy Rees 

‘Ik verdwaal in elke pagina die Sara Nisha Adams schrijft, 
en ik wil nooit meer de weg naar buiten vinden.’  
Debbie Johnson

©
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THE HOUSE OF BOOKS

Het spannende tweede deel in de 
August Strindberg-serie
	Ê Voor fans van Fjällbacka: speelt zich af in bestaand 
kustdorp

	Ê Internationale bestsellerauteur  

	Ê Van de serie zijn in Zweden al meer dan 600.000 
exemplaren verkocht

	Ê Ook de backlist van Ohlsson is in een nieuw jasje 
gestoken

	Ê Boekhandel- en persbezoek naar Scandinavië in het 
voorjaar

Kristina Ohlsson
IJsbreker

August Strindberg is gelukkiger 
dan hij in lange tijd is geweest: 
zijn tweehandswinkel doet het 
uitstekend en, nog beter, August 
is verliefd. Maar op een ijskoude 
nacht in januari wordt de vrede 
in Hovenäset verbroken door een 
verwoestende brand. De vuurzee 
vernietigt twee boothuizen: 
een van August en een van 
Axel Ehnbom, een bejaarde 
inwoner van het kustdorpje. 
Rechercheur Maria Martinsson 
realiseert zich al snel dat ze 
geen onderzoek moet starten 
naar brandstichting, maar wel 
een moordonderzoek. Iemand 
in Hovenäset verbergt duistere 
geheimen...

Kristina Ohlsson is een van Zwedens 
succesvolste misdaadauteurs. 
Voordat ze fulltime schrijver werd, 
werkte ze voor OSCE (Organisation 
for Security and Cooperation Europe), 
de Zweedse Veiligheidsdienst en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Sinds haar overstap naar een literaire 
carrière is ze een veel voorkomende 
naam op nationale en internationale 
bestsellerlijsten.

t i t e l  IJsbreker | au t e u r  Kristina Ohlsson | o r i g i n e l e t i t e l Isbrytare | v e r ta l i n g Ron 
Bezemer | o n t w e r p  DPS Design & Prepress Studio | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at 
135 x 210 mm | o m va n g  368 blz. | i s b n  978 90 443 6479 8 | p r i j s  € 23,99 | i s b n e-b o o k 
978 90 443 6480 4 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

Over Stormwacht:
‘Scandinavisch noir in optima forma.’ VN Detective & 
Thriller Gids 

Over IJsbreker:
‘Spannend leesvoer, ideaal voor donkere winteravonden!’ 
Expressen (Zweden) 
‘Ohlsson bouwt op meesterlijke wijze de spanning op in 
IJsbreker, door te spelen met verschillende verteltechnieken 
en tijdlijnen, zonder teveel te onthullen.’ NDR (Duitsland)
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THE HOUSE OF BOOKS

Het explosieve slotdeel van de 
bloedstollende trilogie met Vincent 
en Mina
	Ê Onvergetelijk speurdersduo

	Ê Bij verschijnen in Zweden gelijk op nummer 1 in de 
bestsellerlijst

	Ê Retailtrip naar Stockholm in het voorjaar

Camilla Läckberg & Henrik 
Fexeus  
Illusie 

Het is december in Stockholm en 
de Zweedse minister van Justitie 
wordt bedreigd. Tegelijkertijd 
wordt er een stapel menselijke 
botten gevonden in de metro 
van Stockholm. Het skelet 
blijkt afkomstig te zijn van een 
hooggeplaatste financier. Het 
team van politie-inspecteur 
Mina Dabiri wordt nog steeds 
gekweld door het traumatische 
incident afgelopen zomer – dat 
eindigde in de dood van een 
collega – en roept de hulp in van 
mentalist Vincent Walder om te 
helpen met de zaak. Wat gebeurt 
er in de tunnels diep onder 
Stockholm? En wie zit er achter 
de minister aan?

Camilla Läckberg is een van de 
succesvolste Zweedse thrillerauteurs, 
met wereldwijd meer dan 30 
miljoen verkochte boeken. Haar 
Fjällbacka-serie heeft een groot en 
internationaal lezerspubliek. 
Henrik Fexeus is een bekende 
Zweedse mentalist, auteur en 
tv-presentator. Van zijn boeken 
zijn inmiddels meer dan 1 miljoen 
exemplaren verkocht en ze zijn 
vertaald in 30 landen. Samen 
schreven Läckberg en Fexeus eerder 
Box en Cultus.

t i t e l  Illusie | au t e u r  Camilla Läckberg & Henrik Fexeus | o r i g i n e l e t i t e l Mirage 
 v e r ta l i n g Tineke Jorissen-Wedzinga,Marit Kramer,Madeleine Kiers | o n t w e r p  Roald 
Triebels | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  480 blz.
i s b n  978 90 443 6195 7 | p r i j s  € 23,99 | i s b n e-b o o k 978 90 443 6196 4 
 p r i j s  e-b o o k  € 11,99 | n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m april 2024

Over de trilogie:
‘De samenwerking Läckberg-Fexeus blijkt een gouden 
greep.’ VN Detective & Thrillergids 

‘Superspannende roman waarbij het ouderwets nagelbijten 
is.’ De Telegraaf 

‘Cultus mixt intelligente psychologie met intrigerende 
puzzels die fans van Dan Brown zeker zullen kunnen 
waarderen.’ Het Nieuwsblad

©
 Elisabeth Toll
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Delicaat en doorleefd debuut over 
de moerassen van het verleden
	Ê Prachtige roman, subtiel en trefzeker

	Ê Officiële presentatie in Rome en New York

	Ê Theatertournee in Vlaamse cultuurcentra 
 

Jessa Wildemeersch
De madonna van het moeras

Wanneer Lumi in een barokke 
kerk in Rome een altaarwerk 
van Rubens ontdekt, wordt ze 
terug in de tijd gekatapulteerd. 
Twintig jaar geleden zag ze een 
reproductie van deze madonna 
met kind in de kelder van een 
vriend in Jersey City. Hoe meer 
Lumi zich verdiept in het werk 
en de buurt rond de kerk, hoe 
dwingender haar herinneringen 
zich aan haar opdringen. Kan 
zij in het reine komen met 
het duistere incident uit haar 
verleden?

Jessa Wildemeersch (1978) is 
theatermaakster en actrice. Ze 
studeerde aan de Studio Herman 
Teirlinck in Antwerpen. In 2006 
verkreeg ze het Lifetime Membership 
aan The Actors Studio in New 
York. Ze speelde mee in tal van 
films en televisiereeksen. Met haar 
organisatie Les yeux bleus maakt 
ze theatervoorstellingen waarin 
ze historische en hedendaagse 
gebeurtenissen verwerkt. De madonna 
van het moeras is haar debuutroman.

t i t e l  De madonna van het moeras | au t e u r  Jessa Wildemeersch
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  256 blz. | i s b n  978 94 641 0334 2 | p r i j s  € 22,99
n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024  | i s b n e-b o o k 978 94 6410335 9
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart  2024

‘De boot was voller dan geoorloofd, maar er was geen tijd 
voor overleg. Het touw werd gelost, de boot draaide weg van 
de pier en zette koers richting Manhattan. Vanaf het water 
zag ik hoe zwarte rook, ook weken na de aanslagen, bleef 
opstijgen uit de ravage van de stad. 
Het was de reflectie van de okergele septemberzon in de om-
liggende wolkenkrabbers die mijn aandacht trok. Nooit had 
ik gedacht dat er zoveel schoonheid in vernieling lag.’

(c) Koen Broos
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Nieuw deel in verslavende dark 
romance-reeks
	Ê Deel 1, 5 in de Captive-reeks

	Ê Auteursbezoek

	Ê POS-materiaal

	Ê De reeks werd op Wattpad door meer dan 16 miljoen 
mensen gelezen

Sarah Rivens
Perfectly wrong

Benjamin Jenkins is Isabella 
– Bella – Grace nooit vergeten. 
Ze was zijn eerste liefde, de 
enige die de echte Ben achter 
zijn façade van charme en 
humor kon zien. Maar de wereld 
van misdaad en verraad was 
veel te gevaarlijk voor haar. 
Dus verdween Ben van de 
ene op de andere dag, zonder 
enige verklaring. Sindsdien 
achtervolgt de herinnering aan 
Bella hem dagelijks.  
Ook Bella is Ben niet vergeten. 
De jonge vrouw besluit anoniem 
contact met hem op te nemen, 
maar beseft niet dat ze zich zo 
blootstelt aan een gigantisch 
gevaar binnen het Scott-netwerk.

Al sinds haar jeugd heeft Sarah 
Rivens, een jonge Frans-Algerijnse 
schrijfster, een passie voor schrijven. 
In 2019 plaatste ze eigen werk op het 
online platform Wattpad. Dat was 
meteen een gigantisch succes, met 
meer dan 16 miljoen(!) lezers. In 2022 
verschenen haar eerste boeken bij 
BMR. Tegenwoordig verdeelt Sarah 
haar tijd tussen haar favoriete serie 
Modern Family, schrijven en studeren. 
Dit alles overgoten met een flinke 
scheut cafeïne.

t i t e l  Perfectly wrong | au t e u r  Sarah Rivens | o r i g i n e l e t i t e l Perfectly Wrong 
| v e r ta l i n g Henriëtte Gorthuis | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  560 blz. | i s b n  978 94 641 0366 3 | p r i j s  € 22,99
n u r  343 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 | i s b n e-b o o k 978 94 6410367 0
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  343 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari  2024

‘Ik had hem binnen een paar dagen uit! Het boek leest vlot 
en bevat een leuke bonus.’ Een lezer op Amazon.com 

,Ik heb geen spijt van dit boek. Het verhaal is goed opge-
bouwd en je komt heel wat te weten over Ash,‘Een lezer op 
Goodreads’
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Gewoon lekker voedzaam genieten
	Ê Gerechten perfect voor elke dag: eenvoudige recepten 
boordevol groenten

	Ê Reeds meer dan 55.000 boeken van Karolien Olaerts 
verkocht

	Ê Karola's Kitchen is met 85.000 volgers razend populair 
op Instagram

Karolien Olaerts
Karola's Kitchen: Kleur op tafel

Karola's Kitchen staat voor 
voedzame en makkelijke 
gerechten die bovenal lekker zijn. 
Met groenten in de hoofdrol maakt 
Karolien Olaerts gevarieerde 
maaltijden die barsten van 
smaak. Als mama beseft zij hoe 
belangrijk het is om snel eten 
op tafel te kunnen zetten. Geen 
gedoe of moeilijke ingrediënten 
en toch optimaal genieten. In 
Kleur op tafel vind je inspiratie 
voor elk moment van de dag: van 
ontbijtkoekjes met hazelnoot en 
chocolade tot mediterrane one pot-
pasta. Van bloemkoolgnocci met 
groene asperges tot pindapralines. 
Karolien presenteert ook 
feesttafels voor bijzondere 
momenten.

Voedingswetenschapper Karolien 
Olaerts (1984) houdt een passioneel 
pleidooi voor gewoon gezonde, 
ecovriendelijke eetgewoonten. In 
het Njamprogramma Karola's Kitchen 
deelt ze haar eetfilosofie met de 
kijkers. Ze schreef vier succesvolle 
boeken, Gewoon gezond (2018), Karola's 
Kitchen (2019) en Karola's Kitchen. Het 
kookboek (2021) en Karola's Kitchen. 
Smaakvol (2022).

t i t e l  Karola's Kitchen: Kleur op tafel | au t e u r  Karolien Olaerts
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  190 x 250 mm | o m va n g  224 blz.
i s b n  978 94 641 0286 4 | p r i j s  € 29,99 n u r  440 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024  
i s b n e-b o o k 978 94 6410287 1 | p r i j s  e-b o o k  € 14,99 | n u r  440
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart  2024

‘Eten volgens je buikgevoel, daar draait het om bij Karola’s 
Kitchen.’ Libelle Lekker 

‘Karolien van Karola’s Kitchen combineert gezond en 
lekker, zodat haar gerechten naast vitaminebommen ook 
enorme smaakkanonnen zijn.’ Flair

(c) Foodphoto
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Een persoonlijk boek bomvol 
scherpzinnige adviezen over het 
schrijverschap
	Ê Net als Hafid Bouazza, Stephen King, Haruki Murakami 
en Arnon Grunberg komt Alex Boogers met een eigen 
schrijfgids

	Ê In 2024 verschijnt Boogers' hele oeuvre in nieuwe 
uitgaven, ter ere van zijn vijfentwintigjarig 
schrijversjubileum

	Ê Gelijktijdig met dit boek verschijnen ook zijn twee 
essays Lang leve de lezer en De lezer is niet dood, en de 
romans Wanneer de mieren schreeuwen en Onder een 
hemel van sproeten

Alex Boogers
De schrijver als Samoerai

Na vijfentwintig jaar 
schrijverschap maakt Alex 
Boogers de balans op: wat 
is vandaag de dag nog de 
aantrekkingskracht van het 
schrijverschap? Zelf vond 
Boogers zijn weg naar het 
schrijverschap door de vensters 
van de dojo. In De schrijver 
als Samoerai toont hij de 
overeenkomsten tussen zijn 
twee grote liefdes: het schrijven 
en de vechtkunst.

Alex Boogers (Vlaardingen, 1970) 
debuteerde in 1999 onder het 
pseudoniem M.L. Lee met Het boek 
Estee. Drie jaar later debuteerde 
hij met Het waanzinnige van 
sneeuw onder zijn eigen naam. 
Sindsdien is hij een vaste waarde 
in de Nederlandse literatuur.
Begin dit jaar verscheen zijn meest 
recente roman Wij zijn van diamant.

t i t e l  De schrijver als Samoerai | au t e u r  Alex Boogers
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  136 blz.
i s b n  978 90 488 7123 0 | p r i j s  € 17,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 7124 7
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  323 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

Over Wij zijn van diamant:
‘Boogers toont zich een knap auteur van invoelbare his-
torische fictie - de dreiging is overal voelbaar, veel scènes 
hebben een fotografische scherpte en zou je zo verfilmd 
kunnen zien. [...] Er zit beslist veel moois in dit boek.’  
De Groene Amsterdammer

©
 Lenny O

osterw
ijk
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Een roman over succes, ambitie, 
dromen, maar ook over gehakt, 
biefstuk en klapstuk
	Ê Originele, gedurfde debuutroman

	Ê Manik Sarkar is een van de beste vertalers van 
Nederland

	Ê Voor de lezers van Herman Koch en Ernest van der 
Kwast

Manik Sarkar
Ossenkop

Als Rensing in 1975 van de 
Slagersvakschool komt, weet hij 
alles over het slagersvak en het 
runnen van een slagerij. Hij zit 
boordevol ideeën over hoe hij het 
slagerijwezen op zijn kop gaat 
zetten. Jammer genoeg mist hij 
één noodzakelijke eigenschap 
voor succes: hij heeft geen talent 
voor de omgang met mensen. Als 
de omzet terugloopt, wordt het 
steeds meer een strijd van één 
slager tegen de wereld.

Manik Sarkar (Groningen, 1973) is 
literair vertaler en schrijver. Hij 
publiceerde verhalen in o.a. Papieren 
Helden en Wobby, en schrijft eens 
per drie weken voor shortreads.nl 
een kort verhaal gebaseerd op een 
nieuwsbericht. Manik vertaalt onder 
meer voor De Bezige Bij, Dargaud en 
Ambo|Anthos en is sinds een aantal 
jaar docent op de Vertalersvakschool.

t i t e l  Ossenkop | au t e u r  Manik Sarkar
o n t w e r p  Beeldzorg | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  288 blz. | i s b n  978 90 488 6269 6 | p r i j s  € 22,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 6270 2 | p r i j s  e-b o o k  € 11,99 | n u r  300 
v e r s ch ij n i n g s d at u m april 2024
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De zoektocht naar een 'foute' opa 
bij de Waffen-SS
	Ê Voor de lezers van De Stamhouder en Potgieterlaan 7

	Ê Zelden vertoond in Nederland: een auteur die het foute 
verleden van zijn familie onder ogen durft te zien

	Ê Tim is buitengewoon welbespraakt en heeft een groot 
eigen netwerk in de media

Tim Berbers
Wilhelmus

Opa Willy was fout in de oorlog, 
meer wist de familie niet over 
hem. Na zijn dood bleek zijn 
verleden nog veel schokkender 
dan iemand had kunnen denken. 
Tim Berbers gaat op jacht naar 
spoken uit het verleden en vraagt 
zich gaandeweg af: wat had ik 
zelf gedaan?

Tim Berbers is journalist en 
redacteur, onder andere bij Blendle, 
Nieuwsuur en NRC. Wilhelmus is zijn 
debuut.

t i t e l  Wilhelmus | au t e u r  Tim Berbers
o n t w e r p  Margo Togni | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 5778 4 | p r i j s  € 23,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 5779 1
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  320 | v e r s ch ij n i n g s d at u m april 2024
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De vele gezichten van Jezus 
Christus
	Ê Catherine Nixey komt tijdens verschijnen naar 
Nederland en België voor een promotietour

	Ê Eeuwen van duisternis werd breed besproken en bejubeld

	Ê Van Eeuwen van duisternis gingen er meer dan 7.500 
exemplaren over de toonbank in Nederland en 
Vlaanderen

	Ê Voor de lezers van Stephen Fry en Michael Palin

Catherine Nixey
Ketter

Ketter onthult de verschillende 
versies van Christus die de 
vroege christenen kenden 
en beschrijft het proces van 
ontwikkeling – en uitroeiing – 
waardoor Jezus die ene unieke 
figuur werd die we tegenwoordig 
kennen.

Catherine Nixey studeerde 
klassieke oudheid aan Cambridge 
University en werkte enkele 
jaren als leraar klassieke oudheid 
in Londen. Momenteel is ze 
journalist voor The Times. Eerder 
verscheen haar debuut Eeuwen 
van duisternis bij Hollands Diep. 

t i t e l  Ketter | au t e u r Catherine Nixey | o r i g i n e l e t i t e l Heresey | v e r ta l i n g  Johannes 
Jonkers | o n t w e r p  Peter de Lange | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 5596 4 | p r i j s  € 24,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 5597 1
p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  680 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024
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Het ontroerende en aangrijpende 
vervolg op de bestseller Lichter 
dan ik
	Ê Eerder verschenen als Engel en Kinnari. Al 20.000 
exemplaren verkocht

	Ê Het vervolg op de everseller Lichter dan ik

	Ê In een nieuwe, aantrekkelijk geprijsde uitgave

Dido Michielsen
Zoeken naar Isah

Java, 1900. Louisa dwaalt door 
haar leven: ze heeft nooit geleerd 
hoe ze kind noch moeder moet 
zijn. Als pleegkind is ze op haar 
dertiende uitgehuwelijkt. Ze 
verlangt er hevig naar te weten 
wie haar biologische ouders 
zijn, maar haar omgeving 
beweert dat haar afkomst er 
niet toe doet: haar moeder 
was waarschijnlijk een njai, de 
concubine van een Nederlander. 
Door veel te lezen en een 
vriendschap aan te gaan waar 
door de Europese gemeenschap 
op neergekeken wordt, probeert 
Louisa te ontsnappen aan 
haar huisvrouwenbestaan in 
Buitenzorg.

Dido Michielsen liet zich voor 
haar romandebuut Lichter dan 
ik inspireren door het leven van 
haar betovergrootmoeder. Het 
boek werd bejubeld door de pers, 
won de Boekhandelsprijs 2020 en 
werd genomineerd voor de Libris 
Literatuur Prijs. Van haar debuut 
zijn al meer dan 70.000 exemplaren 
verkocht.

t i t e l  Zoeken naar Isah | au t e u r  Dido Michielsen | o r i g i n e l e t i t e l Engel en kinnari
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  256 blz. 
i s b n  978 90 488 7213 8 | p r i j s  € 15,00 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

‘Zo droevig, zo mooi.’ de Volkskrant
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De nieuwe eigenzinnige roman van 
een van de grootste talenten van 
zijn generatie
	Ê Roelof ten Napel won in 2022 De Grote Poëzieprijs

	Ê Lieveling van de pers: zowel NRC als de Volkskrant 
riep hem uit tot een van de grootste talenten van zijn 
generatie

	Ê Voor de lezers van Anjet Daanje en Julian Barnes

Roelof ten Napel
Over het zwijgen

Na drie overweldigende 
dichtbundels houdt een 
dichteres abrupt op met 
schrijven. Schreef ze de 
gedichten wel zelf? Was ze het 
mondstuk van een oudere 
auteur? Jaren later probeert 
een jonge schrijver achter de 
waarheid te komen als hij haar in 
Parijs ontmoet.

Roelof ten Napel (Joure, 1993) 
is dichter en schrijver. Zijn 
poëziedebuut, Het woedeboek (2018), 
werd genomineerd voor De Grote 
Poëzieprijs, de C. Buddingh'-prijs 
en de Poëzie-debuutprijs Aan Zee. 
Ook zijn tweede bundel In het vlees 
(2020) werd lovend ontvangen. Eerder 
verschenen van zijn hand de romans 
Constellaties (2014), Het leven zelf (2017) 
en Een zoon van (2020), en in 2015 was 
hij laureaat van het C.C.S. Crone-
stipendium.

t i t e l  Over het zwijgen | au t e u r  Roelof ten Napel
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  288 blz. 
i s b n  978 90 488 6184 2 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 6185 9 
p r i j s  e-b o o k  € 11,99 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024
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De eerste roman over trauma's 
uit het koloniale verleden in 
Nederlands-Indië
	Ê Voor de lezers van De avonden, Lichter dan ik en Ik heb 
altijd gelijk

	Ê Robert van Gulik is al decennialang een wereldwijde 
bestsellerauteur

	Ê Met een kort verhaal van Arthur Japin

	Ê Onder redactie van Arjan Peters

Robert van Gulik
Een gegeven dag

Een gegeven dag is het spannende 
verslag van een reeks 
gebeurtenissen in Amsterdam 
in de nacht van 28 op 29 
februari. De laatste dag van deze 
schrikkelmaand brengt een 
aantal mensen onverwacht met 
elkaar in contact.  
Johan Hendriks dwaalt in die 
bewuste nacht door Amsterdam, 
zijn hoofd vol spookbeelden uit 
zijn tijd in Nederlands-Indië. 
Als hij bij toeval betrokken 
raakt bij een overval, wordt hij 
meegezogen in een complot met 
wereldwijde vertakkingen. Of 
lijkt dat in zijn vertroebelde geest 
maar zo?

Robert van Gulik baseerde zijn 
beroemde personage Rechter Tie 
op de historische magistraat Di 
Renjie, die in de T'ang-dynastie van 
het oude China leefde (630-700 na 
Chr.). Als magistraat was ie niet 
alleen rechter, maar tegelijkertijd 
ook stadsbestuurder en hoofd van 
de politie. In deze positie loste hij 
als meester-detective een aantal 
ingewikkelde moordzaken op 
scherpzinnige wijze op.

t i t e l  Een gegeven dag | au t e u r  Robert van Gulik | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm  | o m va n g  160 blz. | i s b n  978 90 488 6959 6 | p r i j s  € 21,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 6961 9 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m 
februari 2024
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De bejubelde debuutroman van 
Daniel Mason in een nieuw jasje
	Ê Zeer lovend beproken in de buitenlandse pers

	Ê Een everseller van een van de populairste Amerikaanse 
auteurs

	Ê Voor de lezers van John Irving en Joseph Conrad

Daniel Mason
De pianostemmer

In 1886 krijgt Edgar Drake, een 
pianostemmer uit Londen, 
het vreemde verzoek om een 
bijzondere piano in de jungle van 
Birma te stemmen. Hij laat zijn 
vrouw en zijn tot dan toe rustige 
leventje in Londen achter voor 
deze absurde reis. Op zijn reis 
via Europa, de Rode Zee en India 
krijgt Edgar te maken met meer 
mysteries en gevaren dan hij zich 
ooit had kunnen voorstellen.

Daniel Mason (1976) is auteur 
van de veelgelezen romans en 
bestsellers De wintersoldaat en 
North Woods. Zijn werk is in 28 
talen vertaald en bewerkt voor 
opera en toneel. Tegenwoordig 
is hij hoofddocent klinische 
psychologie aan de universiteit van 
Stanford, waar hij doceert aan de 
faculteiten geesteswetenschappen 
en geneeskunde. Hij woont met zijn 
gezin in Bay Area, Californië.

t i t e l  De pianostemmer | au t e u r  Daniel Mason | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  400 blz. | i s b n  978 90 488 6953 4 | p r i j s  € 15,00
i s b n e-b o o k 978 90 488 6955 8 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m 
februari 2024

‘Fascinerend en bedwelmend.’ Trouw
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De langlopende non-fictiebesteller 
die iedereen gelezen moet hebben 

	Ê Sonny Boy verscheen in 2004 en heeft sindsdien een 
honderdduizend exemplaren verkocht

	Ê De internationale bestseller werd in 2011 verfilmd en 
krijgt in 2024 een toneelvertolking

	Ê Sonny Boy wordt in november 2023 door heel Nederland 
gelezen tijdens de Heel Nederland Leest-campagne

Annejet van der Zijl
Sonny Boy

Herfst 1928: een jonge 
Surinaamse student trekt in Den 
Haag als kostganger in bij een 
gescheiden Hollandse vrouw 
met vier kinderen. Als ze een 
halfjaar later zwanger van hem 
blijkt, is het schandaal niet te 
overzien. Ondanks armoede en 
discriminatie slaagt het stel er in 
de jaren die volgen een gelukkig 
en voorspoedig bestaan op te 
bouwen met hun zoontje Waldy, 
alias Sonny Boy. Dan breekt 
de Tweede Wereldoorlog uit 
en besluiten ze joden in huis te 
nemen - met alle consequenties 
van dien.

Annejet van der Zijl is een van de 
bekendste en meest gelezen non-
fictieschrijvers van ons land. Ze 
debuteerde in 1998 met Jagtlust en 
schreef bestsellers als Sonny Boy en De 
Amerikaanse prinses. Van der Zijl was 
in 2020 Boekenweekauteur en schreef 
het succesvolle Boekenweekgeschenk 
Leon & Juliette.

t i t e l  Sonny Boy | au t e u r  Annejet van der Zijl | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  288 blz. | i s b n  978 90 488 7210 7 | p r i j s  € 14,99
n u r  320 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 | i s b n e-b o o k 978 90 214 4175 7
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  320 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari  2024

‘Sonny Boy is een verhaal geworden dat je soms de adem 
beneemt en in verbijstering achterlaat.’ de Volkskrant 

‘Van der Zijl schetst een scherp beeld van het leven van 
Rika, een uitbundige en onconventionele vrouw.’ Trouw

©
    A

nja van W
ijgerden
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LEBOWSKI

Een onwaarschijnlijk 
levensverhaal: turbulent, maar ook 
vol vriendschap en liefde
	Ê Angelique is een ode aan het veelbewogen leven van een 
veerkrachtige vrouw

	Ê Van de jaren 50 in de Jordaan tot de Dolly Dots, en van 
Idols tot RTL Late Night

	Ê Inmiddels doet ze al jaren haar en make-up voor tout 
bekend Nederland & talkshows

	Ê Voor de lezers van Gouden jaren & Toen ik je zag

	Ê Angelique wilde dat zelfdoding bespreekbaar werd 
gemaakt op tv en n.a.v. het verhaal van haar zoon 
werd 113 opgericht

	Ê Veel aandacht in de media: Humberto heeft toegezegd 
en we zullen veel PR krijgen voor haar verhaal  

Angelique Woudenberg
Angelique

Angelique wordt geboren in 
de Jordaan, in de jaren vijftig. 
Haar gezin is wit en Angelique 
is zwart. De hoop is dat wanneer 
iedereen doet alsof het allemaal 
heel normaal is, de buitenwereld 
dat ook zal doen. Maar haar 
moeder is toch bang voor 
nieuwsgierige blikken in de 
kinderwagen en Angelique moet 
bij bezoek altijd onder de tafel 
gaan zitten. Op jonge leeftijd 
verlaat Angelique haar gezin en 
gaat verder op haar unieke pad. 
Totdat ze, na de zelfdoding van 
haar zoon, vastloopt en in Costa 
Rica voor het eerst terugkijkt 
op haar veelbewogen leven. In 
Angelique vertelt ze haar verhaal.

Angelique Woudenberg is visagiste, 
o.a. van Humberto Tan, Katja 
Schuurman en Johnny de Mol. Ze 
studeerde psychologie en mental 
coaching, deed diverse kappers- en 
visagie opleidingen en werkt in 
de media. Angelique heeft twee 
kinderen: dochter Deborah en zoon 
Patrick en is samen met haar man 
Clyde. Dit is haar verhaal.

t i t e l  Angelique | au t e u r  Angelique Woudenberg | u i t v o e r i n g  Paperback
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 6691 5 | p r i j s  € 22,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 6692 2 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  320
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Het was maar één avond. Ik weet dus niet veel. Ik weet al-
leen dat ik hem een heel knappe man vond.’ Ssst, zei ze daar-
na, want het was niet de bedoeling dat mijn vader of mijn 
zussen ons zouden horen. ‘Je moet het er maar met niemand 
over hebben. Kom, we gaan opstaan.’

‘Een non-fictieverhaal dat leest als een roman. Spannend, een pageturner, maar ook heftig. Zeker 
omdat ik Angelique persoonlijk ken.’ Humberto Tan 
‘Achter deze inspirerende en grappige vrouw zit een bijzonder verhaal. Ik denk dat ze met dit boek 
veel mensen hoop kan bieden; het kan nog zo donker zijn, het wordt weer licht.’ Leco van Zadelhoff 
‘Prachtig en ontroerend. Het raakt je diep in je ziel.’ Igone de Jongh
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LEBOWSKI

Een verrassend, gelaagd debuut 
over een seksverslaving en ruimte 
innemen
	Ê In de traditie van Vals licht, Blauwe maandagen en 
Hoeren, maar dan heel erg van nu: een coming-of-
ageverhaal met seksuele zoektocht, anno 2023

	Ê Deels autobiografisch: Rajko is beschikbaar voor 
interviews 

	Ê Als hiphopjournalist is hij bekend en geliefd in de scene, 
hij schreef eerder een boek over Nederlandse hiphop

	Ê Dit is zijn literaire debuut, het begin van een 
schrijverschap

Rajko Disseldorp
Ga niet naar het moeras

In de zomer van 2014 bezoekt 
een jongen van twintig voor 
het eerst een sekswerker. De 
jaren hierna gaat hij vaker. Zijn 
omgeving weet van niets, al die 
tijd praat hij er niet over, zoals hij 
eigenlijk nergens echt over praat. 
Langzaamaan wordt zijn situatie 
onhoudbaar. Als het hem niet 
lukt om met zijn bezoeken te 
stoppen, lijkt niets zijn val nog te 
kunnen breken. 
 
Ga niet naar het moeras is een 
hoopvolle en openhartige 
debuutroman over zelfdestructie 
en verslaving die uitnodigt om 
ruimte in te nemen en jezelf te 
laten zien.

Rajko Disseldorp (1993) is schrijver 
en interviewer. Hij schrijft voor Het 
Parool, publiceerde het boek Hiphop in 
Nederland (2017) en maakte de series 
Hiphop NL (2018) en 1 Jaar Later (2020) 
voor KRO-NCRV en NPO3. Ga niet naar 
het moeras is zijn literaire debuut.

t i t e l  Ga niet naar het moeras | au t e u r  Rajko Disseldorp | o n t w e r p  Studio Rubio
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm |o m va n g  224 blz.
i s b n  978 90 488 6844 5 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 6845 2
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024

Al veel te lang gaat het niet goed. Ik weet mijn emoties niet 
onder controle te houden, word midden op de dag overvallen 
door paniekaanvallen en blijf mezelf terugvinden in roodver-
lichte peeskamers. Ik zit diep en erover praten lukt niet. Er 
moet iets veranderen. Anders zal ik steeds meer vast komen 
te zitten, tot ik kopje onder ben, niet meer te zien.

©
 A

nna Perger
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LEBOWSKI

Susans bestseller nu ook in 
midprice-editie, inclusief fragment 
uit haar nieuwe roman
	Ê Nu eindelijk ook een midprice-editie van deze geliefde 
roman

	Ê Al ruim 135.000 exx. verkocht & genomineerd voor de 
NS Publieksprijs!

	Ê Inclusief fragment uit Alles wat beweegt: Susans 
nieuwste roman die in maart verschijnt

	Ê van haar proces in 1674 zijn alle stukken bewaard 
gebleven

Susan Smit
De heks van Limbricht

Haar leven lang is Entgen 
Luijten gewend haar eigen weg 
te gaan, in familiekwesties, in 
zaken en in de liefde. Ze wordt 
daarin gesteund door een grote 
kennis van de natuur, die ze 
ook regelmatig aanwendt om 
haar dorpsgenoten te helpen. 
Maar dan wordt ze vanwege een 
paar ongelukkige voorvallen 
beschuldigd van hekserij. 
De kasteelheer is gebrand op 
een bekentenis, waarvoor hij 
gebruikmaakt van alle middelen 
die de inquisitie hem ter 
beschikking stelt. Maar wat als 
Entgen tegen alle verwachtingen 
in standhoudt? Haar proces in 
1674 verloopt anders dan iedereen 
had kunnen voorspellen.

Susan Smit (1974) is schrijfster 
en columniste van Happinez. Ze 
debuteerde in 2001 met Heks en heeft 
inmiddels negentien succesvolle 
boeken op haar naam staan, zoals 
de bestsellers Gisèle, Tropenbruid, De 
heks van Limbricht en De wijsheid van 
de heks.

t i t e l  De heks van Limbricht | au t e u r  Susan Smit
o n t w e r p  bij Barbara | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  272 blz. | i s b n  978 90 488 7177 3 | p r i j s  € 12,50 | i s b n e-b o o k 978 90 488 5960 3
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

‘Susan Smit tilt de deken op die over heksenvervolgingen 
ligt met dit indringende, beeldend geschreven verhaal.’  
Joke J. Hermsen 

‘Het boek sleept je mee de kerkers in en neemt je mee in de 
angst en boosheid van Entgen.’ OPZIJ 

©
 Yvette Kulkens
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Dé nieuwe historische roman van 
Susan Smit, over Isadora Duncan
	Ê Susan Smit keert voor deze Boekenweek terug naar 
misschien wel haar favoriete genre: de historische 
roman! 

	Ê Voor de lezers van De heks van Limbricht: meer dan 
135.000 exx. verkocht & genomineerd voor de NS 
Publieksprijs

	Ê Het Nederlandse hoofdstuk van de wereldberoemde 
Amerikaanse danseres Isadora Duncan, pionier van de 
moderne dans

	Ê Isadora trok zich in 1906 terug in een villa op een 
duintop in Noordwijk aan Zee om te bevallen van haar 
dochter

Susan Smit
Alles wat beweegt

De Amerikaanse pionier van de 
moderne dans Isadora Duncan tart 
de normen en wetten van haar tijd, 
zowel in haar persoonlijke leven 
als in haar kunst: voor het eerst 
in de geschiedenis danst ze op 
blote voeten en in losse gewaden, 
geïnspireerd op de bewegingen 
van de natuur.  
 
Wanneer ze zwanger raakt van een 
gehuwde man, verschuilt ze zich 
in 1906 enkele maanden in een 
villa in de duinen van Noordwijk 
aan Zee. Hier in Nederland wil 
ze, hopelijk ongezien door de 
paparazzi, haar eerste kind 
krijgen. Als ongetrouwde vrouw 
zet ze alles op het spel.

Susan Smit (1974) is schrijfster 
en columniste van Happinez. Ze 
debuteerde in 2001 met Heks en 
heeft inmiddels achttien succesvolle 
boeken op haar naam staan, zoals de 
bestsellers Gisèle, Tropenbruid en  
De heks van Limbricht.

t i t e l  Alles wat beweegt | au t e u r  Susan Smit  | u i t v o e r i n g  Paperback
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  352 blz. |i s b n  978 90 488 6850 6 | p r i j s  € 23,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 6851 3 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  301 
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

Over De heks van Limbricht:
‘Smits kracht ligt in haar inlevingsvermogen. De schrijfster 
verzoet noch romantiseert, het sprookje maait ze van tafel.’ 
NRC 

‘Susan Smit heeft voorbeeldig historisch onderzoek gedaan 
en vertelt haar verhaal met vaart en inlevingsvermogen.’ 
Annejet van der Zijl

©
 Yvette Kulkens
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INSIDE

Rob Kamphues
Crashen in de keuken

Naar aanleiding van het 
populaire autosportprogramma 
Crashen in de keuken, nu ook 
een naslagwerk voor een jaar 
boordevol Formule 1. Alle Grand 
Prix komen langs. Verslagen, 
analyses, de mooiste foto’s, de 
rapporten van Robert Doornbos, 
de leukste weetjes om indruk 
mee te maken en bij iedere plaats 
waar een race gereden wordt een 
een bijpassend recept voor een 
gerecht uit de keuken van Rob 
Kamphues.

Rob Kamphues (1960) is  
tv-presentator, cabaretier, schrijver 
en groot liefhebber van autosport. 
Samen met Robert Doornbos 
presenteert hij wekelijks Crashen in 
de Keuken over Formule 1. Hij schreef 
al meerdere boeken, o.a. Inhaalrace 
(2010) en Droom op wielen (2022).

t i t e l  Crashen in de keuken | au t e u r  Rob Kamphues
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  288 blz. | i s b n  978 90 488 7238 1 | p r i j s  € 22,99
n u r  489 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 i s b n e-b o o k 978 90 488 7239 8
p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  489 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari  2024

Een heerlijk naslagwerk van een 
jaar Formule 1 

	Ê Rob Kamphues is de absolute smaakmaker rond de 
Formule 1. Met humor, verstand van zaken en een 
heleboel passie deelt hij zijn liefde voor de racerij.
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INSIDE

Het indrukwekkende verhaal van 
een vluchteling die het schopt tot 
profvoetballer
	Ê Een zeer actueel thema, met een positieve uitkomst

	Ê Gibril Sankoh speelde voor o.a. Stormvogels Telstar, 
Roda JC en vijf jaar in de basis van FC Groningen in de 
eredivisie

	Ê Inmiddels woont Sankoh met zijn vrouw en kinderen op 
het platteland van Drenthe

Ferdi Delies
Gibril Sankoh

Gibril Sankoh groeit op in 
Freetown, Sierra Leone. Een 
voetbalgek land waar Sankoh 
al jong indruk maakt als 
straatvoetballer. Op zijn 15e 
wordt hij zelfs geselecteerd voor 
het nationale team onder-17. 
Dan bereikt de burgeroorlog 
de hoofdstad, waarin jonge 
jongens gedwongen worden 
ingezet als kindsoldaat. Met 
een zelfde achternaam als 
de beruchte rebellenleider is 
Gibril ook na hun vertrek niet 
veilig. Zijn vader zet hem op 
een vrachtschip en weken later 
komt hij zonder bezittingen of 
verblijfsvergunning aan in de 
haven van Rotterdam. Een ding 
heeft hij wel: voetbaltalent.

Ferdi Delies (1980) is een 
hartstochtelijk Aston Villa- en FC 
Groningen-supporter. Over beide 
clubs heeft de treinmachinist 
meerdere publicaties op zijn naam, 
waaronder de geautoriseerde 
biogriafie van Danny Buijs.

t i t e l  Gibril Sankoh | au t e u r  Ferdi Delies | u i t v o e r i n g  Paperback
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  304 blz. | i s b n  978 90 488 7138 4 | p r i j s  € 22,99
n u r  491 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 | i s b n e-b o o k 978 90 4887139 1 
p r i j s  e-b o o k  € 11,99 | n u r  491 | v e r s ch ij n i n g s d at u m april  2024

Gibril Sankoh zit na zijn voetbalcarrière regelmatig in de 
schoolbanken. De voormalige publiekslieveling van FC 
Groningen volgt een opleiding tot pedagogische mede- 
werker. Daarmee wil hij asielzoekers helpen die hetzelfde 
hebben meegemaakt als hij.
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INSIDE

Een meeslepende liefdesbrief aan 
alles waar Manchester United voor 
staat
	Ê Voorwoord van Alex Ferguson

	Ê Beschikbaar voor de media

	Ê Een Nederlandse blik van binnenuit de grootste club ter 
wereld

Rene Meulensteen
Manchester United, Alex 

Ferguson en ik

Manchester United beleeft 
hoogtijdagen onder Alex 
Ferguson. Zijn rechterhand: de 
Nederlander Rene Meulensteen. 
Met zijn revolutionaire kijk op 
voetbal werkt de onbekende 
Hollander zich op tot trainer 
van het jeugdelftal van ManU en 
uiteindelijk assistent trainer van 
het eerste elftal. Voor het eerst 
vertelt hij alle ins-and-outs over 
het werken bij de grootste club 
op aarde en met wereldsterren 
als Rooney, Ronaldo, Van Persie, 
Giggs etc.

Rene Meulensteen (1964) schopt het 
als voetballer tot het tweede elftal 
van NEC. Als trouw aanhanger van 
de Coerver-methode klimt hij als 
coacht snel op van de Nijmeegse club 
via Qatar naar Manchester United. De 
Brabander is momenteel de assistent-
trainer van het Australisch nationale 
elftal.

t i t e l  Manchester United, Alex Ferguson en ik | au t e u r  Rene Meulensteen
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  304 blz.
i s b n  978 90 488 7307 4 | p r i j s  € 22,99 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 | n u r  491 
i s b n e-b o o k 978 90 4887306 7 | p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  491
v e r s ch ij n i n g s d at u m april  2024

Alex Ferguson over Meulensteen: ‘Waar hij ook ter wereld 
was, hij heeft overal geholpen spelers beter te maken. Dat is 
zijn mantra.’
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CARRERA CULINAIR

Van aardappel-chorizostoof 
tot sinaasappelcrème en kip in 
amandel-saffraansaus
	Ê Deel 10 in de reeks Landenbijbels

	Ê Van de Landenbijbels zijn meer dan 100.000 
exemplaren verkocht

	Ê Met meer dan 230 recepten

	Ê Uitgebreide uitleg over Spaanse ingrediënten

	Ê En heldere how-to's en technieken

Raquel Palla Lorden
De bijbel van de Spaanse 

keuken

Van aardappel-chorizostoof 
tot sinaasappelcrème en van 
kip in amandel-saffraansaus 
tot paella met zeevruchten: in 
De bijbel van de Spaanse keuken 
neemt Raquel Palla Lorden je 
mee op een culinaire rondreis 
door het land van haar vader. 
De Spaanse keuken combineert 
alles wat land en zee te bieden 
hebben met Arabische, Joodse, 
Franse en zelfs Italiaanse 
invloeden. Er wordt gekookt 
met minimale, maar kwalitatief 
hoogstaande producten en 
de keuken kent maar weinig 
opsmuk.

Raquel Palla Lorden werkt als 
freelance copywriter en allround 
creative voor opdrachtgevers in de 
culinaire sector. Daarvoor werkte 
ze als food editor voor 24Kitchen en 
AD Koken&Eten. Raquel komt uit 
Eindhoven en woont en werkt in 
Amsterdam. De bijbel van de Spaanse 
keuken is haar eerste kookboek.

t i t e l  De bijbel van de Spaanse keuken | au t e u r  Raquel Palla Lorden | o r i g i n e l e t i t e l De 
bijbel van de Spaanse keuken | u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm
o m va n g  496 blz. | i s b n  978 90 488 5603 9 | p r i j s  € 34,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 5604 6 | p r i j s  e-b o o k  € 14,99 | n u r  440
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

 
Briefjes met handgeschreven recepten van familieleden 
bevatten alleen ingrediënten, geen hoeveelheden. In Spanje 
koken we op gevoel. Eetlepels olijfolie worden niet afgeme-
ten. Mits het écht relevant is. Houd je van pikant? Gebruik 
dan pittige paprikapoeder. Wat milder? Kies dan de zoete 
variant. Ik wil je uitnodigen te leren proeven, kijken en 
soms zelf voelen. Dit maakt je eten niet alleen beter, het 
maakt je ook een betere thuiskok.
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Van pikante aubergine tot 
rijstcakes in rode saus en 
kimchipannenkoek
	Ê Deel elf  in de reeks Landenbijbels

	Ê Meer dan 100.000 exemplaren verkocht in deze reeks

	Ê Met meer dan 230 recepten

	Ê Uitgebreide uitleg over Koreaanse ingrediënten

	Ê En heldere how-to's en technieken

Sang-Ah Yoo
De bijbel van de Koreaanse 

keuken

Van rijstcakes in rode saus tot 
zeewierrollen met zalm, 
kip of groente en van kimchi- 
of kabeljauwpannenkoek tot 
bulgogi en pikante 
aubergine: in De bijbel van de 
Koreaanse keuken neemt Sang 
Ah Yoo je mee op reis door 
de Koreaanse keuken. Een 
overwegend gezonde keuken, 
waarin gefermenteerde 
ingrediënten zoals kimchi, 
gochujang en doenjang samen 
met rijst, noedels, groenten, 
zeewier, vis, vlees en tofu een 
basis vormen voor talloze 
hartverwarmende gerechten.

Sang Ah Yoo is journalist en 
werkte onder meer vanuit Seoul 
als Zuid-Korea-correspondent voor 
Trouw, het Financieele Dagblad en 
BNR Nieuwsradio. Ze groeide op in 
Nederland als kind van Koreaanse 
ouders, die in Den Haag het 
Koreaanse restaurant Seoul Garden 
runnen. De bijbel van de Koreaanse 
keuken is haar eerste kookboek.

t i t e l  De bijbel van de Koreaanse keuken | au t e u r  Sang-Ah Yoo
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm | o m va n g  496 blz.
i s b n  978 90 488 6475 1 | p r i j s  € 34,99 | n u r  440 | v e r s ch ij n i n g s d at u m mei 2024
i s b n e-b o o k 978 90 488 6476 8 | p r i j s  e-b o o k  € 14,99 | n u r  440 
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

 
Zoals mijn broer zegt: Koreanen eten niet om te leven maar 
ze leven om te eten - misschien een uitvloeisel van het feit 
dat het land uit enorme armoede is opgeklommen tot een 
hypermodern, hip en fascinerend land dat het nu is.
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CARRERA CULINAIR

Hét naslagwerk voor klassieke en 
nieuwe hartverwarmende 
ovenschotels
	Ê Bestsellerauteur

	Ê In de reeks 'Kookbijbels' 

	Ê Kookbijbel molendisplays leverbaar

	Ê Veel aandacht in de culinaire magazines

Janneke Philippi
Ovenschotelbijbel

In Ovenschotelbijbel vind 
je meer dan 230 recepten 
voor hartverwarmende 
ovenschotels. Van klassiekers 
als moussaka, lasagne, 
cannelloni, hachis parmentier 
en crespelle alla Fiorentina 
tot allerlei ragouts onder een 
krokant bladerdeegdeksel, 
wildhacheepastei en enchiladas 
met volop groenten. Liever 
zonder vlees of vis? Naast veel 
vegetarische ovenschotels 
bevatten nagenoeg alle 
ovenschotels met vlees of vis ook 
een vegetarische variatietip.

Janneke Philippi is kookboeken-
auteur en foodstylist en schrijft 
recepten voor diverse tijdschriften, 
waaronder voor het internationale 
tijdschrift delicious. Met haar man, 
foodfotograaf en vormgever Serge 
Philippi, maakte ze meerdere 
kookboeken, waaronder enkele 
bestsellers. Meerdere kookboeken 
zijn vertaald en in het buitenland 
verschenen. Janneke en Serge wonen 
met hun gezin in het Limburgse 
Margraten.

t i t e l  Ovenschotelbijbel | au t e u r  Janneke Philippi
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm | o m va n g  496 blz.
i s b n  978 90 488 7081 3 | p r i j s  € 34,99 | n u r  440 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024
i s b n e-b o o k 978 90 488 7082 0| p r i j s  e-b o o k  € 17,99 | n u r  440 
v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

Extra veel inspiratie geven koolhydraatarme ovenschotels, 
evenals ovenschotels waar geen pan aan te pas komt - no-
cook! Zoete ovenschotels die zo uit de oven als dessert op 
tafel mogen ontbreken uiteraard niet. Crumbles, cobblers 
en broodpuddingen, een schaal krokante crème brulée 
voor vier of warme chocoladepudding zorgen dat de oven 
ongetwijfeld nog even aan blijft.
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HORIZON KIDS

Prachtig prentenboek over het 
belang van vriendschap
	Ê Maakt moeilijke thema's als eenzaamheid en depressie 
bespreekbaar

	Ê Auteur is ouder-, kinder- en jongerencoach

	Ê Ze is beschikbaar voor lezingen.

	Ê Lespakket voor scholen en ouders

Nele Everaert
Kat in de stad

Kat heeft een steen in haar buik. 
Een zware, zwarte steen. Kat 
weet niet hoe ze hem weg krijgt. 
Ook haar vrienden Eekhoorn, 
Hond, Zwaluw en Rat weten 
niet hoe ze Kat kunnen helpen. 
Maar dan ontdekken ze dat de 
oplossing binnen handbereik 
ligt. 
Het prachtig geïllustreerde 
prentenboek Kat in de stad is 
een ontroerend verhaal over 
vriendschap en het belang van 
mensen om je heen.

Auteur Nele Everaert bouwt op haar 
ervaring als juf en verliestherapeut 
om moeilijke thema’s in verhalen 
te gieten. Ze leerde ooit haar eigen 
zware, zwarte steen kennen. Nu 
luistert ze, net als Kat, naar het 
verhaal van kinderen over hun steen. 
 
 Jamina Van Maele is afgestudeerd 
als illustrator aan Sint Lucas in 
Antwerpen en behaalde nog een 
master in Beeldende Kunsten. In 2023 
verscheen haar eerste kinderboek Ik 
ben Hasse D. D. bij Horizon.

t i t e l  Kat in de stad | au t e u r  Nele Everaert | u i t v o e r i n g  Hardback 
f o r m a at  215 x 280 mm | o m va n g  56 blz. | i s b n  978 94 641 0394 6 | p r i j s  € 19,99
n u r  273 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari 2024 | i s b n e-b o o k 978 94 6410395 3
p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  273 | v e r s ch ij n i n g s d at u m januari  2024

‘Jij hebt ons, Kat. Wij zijn jouw vrienden,’ beloofden ze.
Kat glimlachte en begon te spinnen. Een blij gevoel 
nestelde zich in haar buik. Vlak naast de steen. 
Hij leek iets minder zwaar en zwart.
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HORIZON KIDS

Een hilarisch prentenboek over 
geluk... en ongeluk
	Ê Vertaald door Edward van de Vendel

	Ê Het eerste boek van Andrés López werd meteen getipt 
door De Grote Vriendelijke Podcast

Andrés López
Loop nooit onder een ladder
Ben jij bijgelovig? Stiekem 
ook niet een heel klein beetje? 
Aan de hand van kleurrijke 
en hilarische illustraties leert 
Andrés López ons bekende en 
minder bekende zegswijzen 
over bijgeloof, geluk en 
ongeluk kennen. Loop nooit 
onder een ladder is een erg 
grappig prentenboek voor 
kinderen én volwassenen., met 
personages die in de meest 
onwaarschijnlijke – gelukkige 
en ongelukkige – situaties 
terechtkomen.

Andrés López werd geboren in 
Mexico City, waar hij nog steeds 
woont en werkt. Zijn boeken werden 
al meermaals genomineerd voor 
prestigieuze prijzen (o.a. IBBY en 
Bologna Illustrators’ Exhibition) en 
vielen ook regelmatig in de prijzen, 
net nog tijdens de laatste editie van 
de Bologna Book Fair. In 2021 werd 
zijn boek Sailor and Panther door het 
Mexicaanse Ministerie van Cultuur 
verdeeld over alle bibliotheken en 
scholen in Mexico.

t i t e l  Loop nooit onder een ladder | au t e u r  Andrés Lopéz | v e r ta l i n g Edward van de 
Vendel | u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  220 x 220 mm | o m va n g  64 blz. 
i s b n  978 94 641 0406 6 | p r i j s  € 19,99 | n u r  274 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024
i s b n e-b o o k 978 94 6410407 3 | p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  274
v e r s ch ij n i n g s d at u m februari  2024

Over Een boek:
De Mexicaanse illustrator Andrés López brengt met Een 
boek een visuele ode aan het wonder van de literatuur.’ - 
TROUW, Bas Maliepaard 

‘Dit mooie prentenboek biedt stof tot nadenken, fantaseren 
en inspiratie voor iets oudere kinderen en zelfs voor vol-
wassenen die nog wat van hun fantasie overhebben.’ - NBD 
Biblion 
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Een spannend, magisch boek van 
bekende YouTuber Meisje Djamila
	Ê Een heerlijk verhaal over een gewoon meisje met wel 
héél bijzondere dromen

	Ê Een nieuwe droomwereld vol avontuur, magie en 
wonderlijke personages

	Ê Prachtige uitgave met glow-in-the-dark

	Ê Met prachtige, sfeervolle illustraties van talent  
Jelke van Antwerpen

	Ê Meisje Djamila heeft 1.6 miljoen volgers op YouTube

	Ê Geschreven door Djamila en jeugdboekenschrijver 
Daniëlle Bakhuis

Meisje Djamila & Daniëlle 
Bakhuis

Mila en de magische 
dromenvanger

Mila krijgt van haar tante voor 
haar tiende verjaardag een 
dromenvanger: cool! Maar 
wat blijkt? De dromenvanger 
is magisch... Mila komt in 
Dromenlaan terecht, waar 
Somnia, een vrolijk mannetje 
met paarse ogen, haar 
begeleidt. In Dromenlaan staan 
verschillende droomhuizen die 
je binnen kunt gaan en waar 
je verschillende dromen kunt 
beleven!

Je kunt Meisje Djamila kennen 
als de grootste Nederlandstalige 
vrouwelijke YouTuber (1.6 miljoen 
abonnees), maar ook als actrice, 
zangeres en zelfs songwriter. Ze 
bracht muziek, doeboeken, eigen 
speelgoed en een sieraden- en 
parfumlijn uit.  
Djamila speelt de hoofdrol in de 
filmreeks Misfit, en speelt ook een rol 
in de verfilming van Juf Braaksel en de 
magische ring.  
De dromen van Mila schrijft ze samen 
met jeugdboekenschrijfster Daniëlle 
Bakhuis.

t i t e l  Mila en de magische dromenvanger | au t e u r  Meisje Djamila & Daniëlle Bakhuis  
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm | o m va n g  128 blz.
i s b n  978 90 488 7339 5 | p r i j s  € 19,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 7340 1
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  282  | v e r s ch ij n i n g s d at u m april 2024

Shiobian D
um

as
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Heel veel nieuwe AVI-sprookjes 
van Annemarie Bon en Sandra 
Klaassen!
	Ê Annemarie Bon herschreef 13 bekende én minder 
bekende sprookjes

	Ê De mooiste sprookjes om zelf te lezen: van AVI-niveau 
E3 tot M5

	Ê Met heel veel prachtige sprookjesachtige illustraties 
van Sandra Klaassen

	Ê Een nieuwe verzameling sprookjes, na het succes van  
Er was eens...

Annemarie Bon
Lang, heel lang geleden...

Annemarie Bon bewerkte 
dertien bekende én minder 
bekende sprookjes van over 
de hele wereld, speciaal voor 
kinderen die net leren lezen. 
Sandra Klaassen zorgde voor de 
schitterende tekeningen. Door 
het oplopende niveau van AVI E3 
tot AVI M5 hebben beginnende 
lezers extra lang plezier van deze 
prachtig geïllustreerde uitgave.

Annemarie Bon was biochemisch 
analiste, freelance journalist bij het 
Brabants Dagblad en hoofdredacteur 
van het kinderblad Taptoe, maar 
als jeugdboekenschrijfster vond zij 
pas echt haar draai. De boeken over 
Haas, die ze samen met Gertie Jaquet 
maakt, zijn erg populair bij zowel 
kinderen als ouders.

t i t e l  Lang, heel lang geleden... | au t e u r  Annemarie Bon | u i t v o e r i n g  Hardback 
 f o r m a at  190 x 235 mm | o m va n g  176 blz. | i s b n  978 90 488 6206 1 | p r i j s  € 15,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 6207 8 | p r i j s  e-b o o k  € 7,99 | n u r  287 
 v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Wat een geweldige bundel. Ik was zo blij toen in 2010 de 
zelfleessprookjes van dit duo verschenen. Nu ben ik zeven-
maal zo blij. Er staan zeven sprookjes in dit mooi gebonden 
boek. [...] Het boek groeit vanzelf met het lezertje mee; ook 
al zijn er geen moeilijke woorden of woorden met meer 
dan twee lettergrepen gebruikt, de verhalen hebben daar-
door niets aan spanning en magie verloren. Dat is ook te 
danken aan de geweldige illustraties van Sandra Klaassen.’ 
Ineke van Nispen, Boekhandel Van Kemenade & Hollaers 
over Er was eens...

©
 M

arijn O
lislagers
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CARRY SLEE

Twee Carry Slee-klassiekers in een 
nieuw jasje!
	Ê Nieuwe look en feel: met vrolijke illustraties van Aron 
Dijkstra

	Ê Feest van herkenning voor jong en oud

	Ê Voorleesverhalen die (nog steeds) naadloos aansluiten 
bij de belevingswereld van kleuters

	Ê Volledig geactualiseerd

Carry Slee
De kinderen van De Grote Beer 

- Groep 1 & 2

Welkom op basisschool De Grote 
Beer! Maak kennis met Daan, 
Kim, Frank, Lisa en Darryl, die 
samen met juf Inge de leukste 
avonturen beleven.  
 
In deze bundeling van de 
boeken Een kringetje van tralala 
en Wiebelbiebeltanden komen 
alle mijlpalen uit groep 1 en 
2 aan bod: voor het eerst iets 
vertellen in de kring, samen 
op de schoolfoto gaan en 
gymnastieken, een bezoek van 
Sinterklaas en nog veel meer...

Carry Slee is de bekendste 
kinderboekenauteur van Nederland. 
Hele generaties zijn met haar 
kinderboeken opgegroeid. Tien keer 
won ze de prijs van de Nederlandse 
Kinderjury en vijf keer de Jonge 
Jury. Van haar boeken zijn meer dan 
5 miljoen exemplaren verkocht en 
een aantal van haar boeken werd 
succesvol verfilmd.

t i t e l  De kinderen van De Grote Beer - Groep 1 & 2 | au t e u r  Carry Slee 
o n t w e r p  Mat-Zet bv u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  170 x 240 mm | o m va n g  128 blz. | 
i s b n  978 90 488 6861 2 | p r i j s  € 9,99 | n u r  272 | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

Jan W
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Een prachtig prentenboekdebuut 
voor jong en oud
	Ê Schitterende uitgave met goudfolie

	Ê Fantastische kleurrijke, handgemaakte illustraties

	Ê Een verhaal gebaseerd op Afrikaanse folklore

	Ê Kristel groeide op in Kenia, waar ze dit verhaal voor het 
eerst hoorde

	Ê POS-materiaal beschikbaar

Kristel Steenbergen
Hoe Schildpad aan zijn schild 

komt

Lang, lang geleden hielden 
de wolken elk jaar een groot 
feest. De zon was uitgenodigd, 
net als de wind en alle vogels 
die konden vliegen. Alleen 
de landdieren konden er niet 
komen. Toen bedachten de 
vogels dat ze elk jaar één dier van 
het land mee zouden nemen naar 
het feest.  
Om een eerlijke keuze te maken 
hielden ze elk jaar een wedstrijd. 
De winnaar zou met de vogels 
naar het feest mogen. 
En zo begon het verhaal over 
Schildpad en hoe hij aan zijn 
schild komt...

Kristel Steenbergen is freelance 
illustrator, vormgever en animator. 
Ze werkt o.a. voor Elle, LINDAmeiden 
en Het Parool. Haar grote liefde voor 
het dierenrijk en grafische patronen 
vormen de basis voor haar werk. Voor 
Moon en andere uitgeverijen maakte 
ze al illustraties voor verschillende 
boeken, maar Hoe Schildpad aan 
zijn schild komt is haar debuut als 
prentenboekenmaker.

t i t e l  Hoe Schildpad aan zijn schild komt | au t e u r  Kristel Steenbergen
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  190 x 250 mm | o m va n g  48 blz. 
i s b n  978 90 488 7293 0 | p r i j s  € 19,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 7294 7
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  273 | v e r s ch ij n i n g s d at u m mei 2024
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Een avontuurlijk verhaal over een 
onverwachte vriendschap
	Ê Geheel herziene versie

	Ê Gloednieuw omslag geïllustreerd door 
Marieke Nelissen

	Ê Gebaseerd op echte archeologische vondsten en 
wetenschappelijke bevindingen

	Ê Werd eerder genomineerd voor De Kleine Cervantes

Linda Dielemans
Zomerwoud

Alja is een trotse jager. Ze heeft 
de benodigde proeven doorstaan 
en haar naam gekregen. Maar op 
de ochtend na dit ritueel wordt 
ze wakker van een vreselijk 
visioen. Dan ontmoet ze Erkin. 
Een jongen die er anders uitziet 
dan ze gewend is. Zijn dorp 
bestaat niet uit jagers, vinders 
of vissers. Er lopen dieren 
tussen hun hutten. Ze leven heel 
anders. Daar móét Alja meer van 
weten. En ondertussen staat de 
toekomst van haar eigen stam op 
het spel...

Linda Dielemans is auteur en 
archeoloog. Ze studeerde hobo 
aan het Utrechts Conservatorium 
en archeologie aan de Universiteit 
Leiden. Naast kinderboeken schrijft 
ze ook in opdracht voor musea, 
gemeentes en archeologische 
bedrijven. Zomerwoud, haar debuut, 
verscheen in 2013. Geestenkrijger 
was haar tweede jeugdroman. 
Voor haar boek Brons kreeg ze een 
Vlag & Wimpel. Ook werd het boek 
genomineerd voor de Woutertje 
Pieterse Prijs.

t i t e l  Zomerwoud | au t e u r  Linda Dielemans | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  272 blz. | i s b n  978 90 488 7289 3 | p r i j s  € 14,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 7285 5 | n u r  283 | v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Alja gleed naar beneden en keek nog een laatste keer om. Hij 
stond tegenover haar. Allebei slaakten ze een kreet van schrik 
en deinsden achteruit. Maar ze renden niet weg. De jongen 
keek haar aan met ogen zwart als de nacht.’

10+
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Een superspannend avontuur in de 
bronstijd
	Ê Geheel herziene versie

	Ê Gloednieuw omslag geïllustreerd door  
Marieke Nelissen

	Ê Spannend en meeslepend verhaal voor lezers van 10 jaar 
en ouder 

	Ê Gebaseerd op echte archeologische vondsten en 
wetenschappelijke bevindingen

Linda Dielemans
Geestenkrijger

Arn is voorbestemd om net 
als zijn vader dodenverzorger 
te worden. Maar als hij een 
vreselijke fout begaat, brengt 
hij zijn familie en de rest van 
zijn dorp in gevaar. De enige 
manier om zijn fout te herstellen 
is door op zoek te gaan naar 
Melor, de meestersmid die bij De 
Stenen woont. Arn kan op zijn 
levensgevaarlijke reis niemand 
vertrouwen en raakt in vele 
gevechten verzeild. Waarom ziet 
iedereen hem als krijger? En zal 
Melor de oplossing hebben voor 
zijn problemen?

Linda Dielemans is auteur en 
archeoloog. Ze studeerde hobo 
aan het Utrechts Conservatorium 
en archeologie aan de Universiteit 
Leiden. Naast kinderboeken schrijft 
ze ook in opdracht voor musea, 
gemeentes en archeologische 
bedrijven. Zomerwoud, haar debuut, 
verscheen in 2013. Geestenkrijger 
was haar tweede jeugdroman. 
Voor haar boek Brons kreeg ze een 
Vlag & Wimpel. Ook werd het boek 
genomineerd voor de Woutertje 
Pieterse Prijs.

t i t e l  Geestenkrijger | au t e u r  Linda Dielemans | u i t v o e r i n g  Paperback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 7288 6 | p r i j s  € 14,99
 i s b n e-b o o k 978 90 488 2814 2 | p r i j s  e-b o o k  € 8,99 | n u r  283
 v e r s ch ij n i n g s d at u m maart 2024

‘Hoe langer zijn vader praatte over de doden in het zwaard 
en de toekijkende goden, hoe warmer Arn het kreeg. Zijn 
wangen gloeiden en zijn mantel leek ineens ondraaglijk heet. 
[...] Nu zouden de doden van het zwaard nooit vrij zijn. Ze 
zouden hem de rest van zijn leven kwellen, dat wist hij zeker. 
De goden zouden hem nooit vergeven, en hem tegenwerken 
bij alles wat hij deed.’

10+



overam
stel uitgevers

MOON

Een ode aan de onderwaterwereld 
(en al het moois dat de zee ons te 
bieden heeft)
	Ê Hartverwarmend verhaal op rijm met een verrassende 
twist

	Ê Maak kennis met bekende én onbekende dieren die 
onder water leven

	Ê Met betoverend mooie illustraties van Renée Kurilla

	Ê Perfect om voor te lezen voor het slapengaan

Dianna Hutts Aston
Bedtijd, kleine zeemeerminnen!

Ga je mee? Drie zeemeerminnen 
gaan samen op pad om alle lieve 
onderwaterdieren - groot en 
klein - goedenacht te wensen. 
Iedereen komt aan de beurt: van 
walvissen tot zeekoeien en van 
zeekwallen tot schelpdieren. 
Slaap lekker allemaal!

Dianna Hutts Aston is een 
Amerikaanse kinderboekenauteur. 
In haar boeken staat de schoonheid 
van de natuur steevast centraal. Haar 
liefde voor de onderwaterwereld 
begon al op vroege leeftijd. Ze 
bracht als kind veel tijd door aan 
de Texaanse kust, waar nog steeds 
regelmatig zeemeerminnen worden 
gespot...

t i t e l  Bedtijd, kleine zeemeerminnen! | au t e u r  Dianna Hutts Aston | o r i g i n e l e t i t e l 
Mermaids' Song to the Sea | u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  190 x 280 mm
o m va n g  48 blz. | i s b n  978 90 488 7337 1 | p r i j s  € 17,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 7338 8
p r i j s  e-b o o k  € 8,99 | n u r  273 | v e r s ch ij n i n g s d at m maart 2024
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Een nieuw, spannend, ijskoud 
avontuur in de Monster Zoo-serie!
	Ê Het vijfde deel in de grappige en spannende 
Monster Zoo-serie

	Ê Tjerk Noordraven is bekend van De engste serie ooit en 
Giel en de geesten

	Ê Geïllustreerd door comic-artiest Jacqueline van Rhijn

	Ê Een boek vol illustraties en verrijkende tekstelementen

	Ê Voor fans van De waanzinnige boomhut en Het leven van 
een loser

	Ê Tjerk Noordraven is te boeken voor spannende school-
en boekhandelsbezoeken

Tjerk Noordraven
Monster Zoo 5

Nu zijn vader weer de baas is 
in de Monster Zoo, voelt Jindra 
zich een beetje overbodig. Hij 
wil heel graag bewijzen dat hij 
net zo goed is als zijn vader. 
Wanneer hij hoort over een wild 
monster in Groenland, beseft hij 
dat dit zijn kans is. Samen met 
Siggy trekt hij naar de ijskoude 
sneeuwvlakte, waar het al snel 
heel gevaarlijk wordt...

Tjerk Noordraven (1987) zag ooit een 
geest op een kerkhof in Frankrijk. 
Sindsdien zit hij graag tussen de 
zerken. Zijn huis staat vol met 
vleermuizen op sterkwater. 
Hij schrijft bijna elke dag, behalve 
als hij de avond van tevoren knoflook 
heeft gegeten. Dan heeft hij vreemd 
genoeg nooit inspiratie... Hij is 
bekend van De engste serie ooit en zijn 
nieuwe serie Monster Zoo.

t i t e l  Monster Zoo 5 | au t e u r  Tjerk Noordraven | u i t v o e r i n g  Hardback 
f o r m a at  135 x 210 mm | o m va n g  240 blz. | i s b n  978 90 488 6594 9 | p r i j s  € 17,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 6595 6 | p r i j s  e-b o o k  € 8,49 | n u r  282
v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024 

‘Het is tof om telkens weer nieuwe monsters te ontdekken 
en te leren kennen, zeker in zo’n spannende omgeving. 
Bovendien ben ik na het lezen van het slot van dit boek wel 
érg benieuwd waar het volgende avontuur naartoe gaat!’ 
Coolesuggesties.nl over Monster Zoo 4 - Diep in de jungle

V
incent Kos

8+



overam
stel uitgevers

MOON

Monsterjagers klaar? Aanvallen 
maar!
	Ê De geliefde vosjes Ted en Nikkie zijn terug!

	Ê Het derde deel van een hilarische, avontuurlijke serie

	Ê Van prijswinnend dubbeltalent Nadia Shireen

	Ê Ideaal boek voor lezers van 7 tot 10

	Ê Perfect voor fans van Dog Man, Roald Dahl, David 
Walliams, en voor iedereen die graag lacht

Nadia Shireen
Grimwoud - De aanval van het 

stinkmonster!

Er dreigt gevaar! Er loopt een 
monster rond... Ted, Nikkie, Bibi 
en de rest van de Grimwoud-
bende beginnen aan het grootste 
avontuur van hun leven: ze 
moeten hun huis zien te redden 
van een gemeen, stinkend 
monster.

Nadia Shireen schreef en illustreerde 
al vele prentenboeken die in de 
prijzen vielen. Ze staat bekend om 
haar humor en stond op de shortlist 
van de Roald Dahl Funny Prize en de 
Waterstones Children's Book Prize. 
Grimwoud is haar eerste serie voor 
jonge lezers.

t i t e l  Grimwoud - De aanval van het stinkmonster! | au t e u r  Nadia Shireen | o r i g i n e l e 
t i t e l Grimwood: Attack of the Stink Monster! | v e r ta l i n g Mariella Manfré
o n t w e r p  Hannah Roos | u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 6449 2 | p r i j s  € 16,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 6450 8 | p r i j s  e-b o o k  € 7,49 
n u r  282  | v e r s ch ij n i n g s d at u m februari 2024

‘Ted en Nikkie zijn mijn favoriete grappige vosjes TER 
WERELD.’ Liz Pichon, auteur van Tom Groot  
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